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Wat zit er in 
de First Aid Kit 

voor de 
sterrenbeelden?

RAM 
Een lucifer
Dit houten stokje met rode kop staat voor niemand 
minder dan … jij! En nee, dit is niet om je belachelijk te 
maken, lieve Ram. Je bent aandoenlijk licht ontvlambaar, 
maar het brengt je soms in lastige situaties. Deze lucifer 
laat jou weten dat je altijd de keuze hebt om te reageren, 
of net niet. 

STIER 

De rode pil uit de Matrix
Inderdaad Stier, niet de blauwe. Deze rode pil zal jou eraan 
herinneren dat het soms goed is om van de geijkte paden 
af te wijken. Dat is soms best wel spannend en je weet niet 
wat ervan komt. Maar laat je gewoon eens verrassen.

TWEELINGEN
Een praatstok
Als Tweelingen ben je een echte spraakwaterval en weet 
je vaak niet zo goed wanneer het gepast is en wanneer 
genoeg. Et voilà … hier is jouw praatstok. Zolang je die in 
handen hebt, mag je voluit praten. In de handen van een 
ander moet je gewoon luisteren.

KREEFT 

Een microfoon
Ik hoor je denken: wat moet ik dáár nu mee? Geen zorgen, 
je hoeft hem niet te gebruiken (mag wel). Zie het kleinood 
als een reminder waarmee je je gevoelens en zorgen kunt 
delen. Het werkt écht!

LEEUW 

Een doosje-vol-applaus
Lieve Leeuw, wat wil je toch altijd graag gezien en bewon-
derd worden. Maar zal ik je een geheimpje verklappen? 
Die waardering kan je ook jezelf geven. Nu nog even via 
dit doosje-vol-applaus, maar binnenkort zal alleen al de 
gedachte hieraan effectief zijn.

MAAGD 

Zennnnnn
Voor jou is er een speciale playlist samengesteld met rust-
gevende geluiden. Een kabbelend beekje, een knisperend 
haardvuur, zingende vogels, … Kies maar uit. Zolang die 
overijverige mind van jou maar in ontspanningsmodus 
komt. Zennnnnn.

WEEGSCHAAL 

Een kompas dat altijd naar jou wijst 
Naar wie? Naar jou! Waarom? Omdat je de koning of 
koningin bent in het wegcijferen van jezelf natuurlijk. En 
ook de krachtige tijgeroog gaat mee, zodat je keuzes durft 
te maken.

SCHORPIOEN 

Een oranje carneool (de edelsteen) 
In jou gaan soms hevige emoties tekeer. Nu eens over-
heerst de zwaarmoedigheid, dan weer is het de wrok die 
je gedachten in zijn macht houdt. Wees je hiervan bewust, 
gevoelige Scorpio, en geef je zorgen mee aan deze vrolijke 
carneool. Het zal je energie verlichten. 
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BOOGSCHUTTER 

Het symbool van de wijze schildpad
Met je pijl en boog schiet je overal op af en beland je in elke 
mogelijke situatie. Niks mis mee, maar toch is het niet altíjd even 
handig. Wijs als je bent, kun je ook veel leren van de schildpad. 
Minder is soms meer.

STEENBOK 

Een massageroller
Je leest het goed, ambitieuze bok. Want als iemand altijd hard 
werkt en veel verantwoordelijkheid draagt, ben jij het wel. En 
nee, het is niet zwak om gewoon even toe te geven aan wat rust 
en ontspanning. Dus hierrr met die schouders.

WATERMAN 

Een amethist
De amethist zal jou helpen om meer naar je gevoel en intuïtie te 
luisteren, lieve Waterman. Je talent zit in je denken en intelli-
gentie, maar het kan je ook blokkeren om overal een logische 
verklaring voor te willen vinden. Geef je over aan deze spirituele 
en intuïtieve steen. 

VISSEN 
Een groene plant met stevige stam
Voor jou is er een prachtige, groene plant met een stevige stam. 
Telkens wanneer je naar deze plant kijkt, visualiseer je even dat 
je voeten de grond raken en wortelschieten. Het zal je helpen 
om meer in contact te staan met de aarde, en dus met de aardse 
werkelijkheid. 

Wie is MaanZon?

Maak kennis met Manon van MaanZon  
Astrologie. Aan de hand van je persoonlijke 
horoscoop kan zij zien wat je zielsmissie hier 

op aarde is en wat je bijzondere talenten 
en levenslessen zijn. Door je ware potentie 
te kennen en te weten wat je hier op aarde 

komt doen, breng je veel meer innerlijke 
rust en vrolijkheid in je leven. Ontdek er 

alles over in je unieke horoscoop. 

Meer info: maan-zon.nl

Be
ENLIGHTENED


